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Er waren eens drie broers, die besloten een verre reis te gaan maken. Ze zouden alle 

drie naar een ander land gaan en van daar iets heel bijzonders meebrengen. Ze 

spraken af elkaar over tien jaar weer te zien. 

De oudste broer ging naar het westen. Hij ontmoette een tovenaar met een glazen 

bol, waarmee je in een oogopslag kon zien wat er op de hele wereld gebeurde. ‘Die 

wil ik hebben!’, dacht de oudste broer. ‘Ik weet zeker dat mijn broers zoiets 

bijzonders nooit zullen vinden’. En hij kocht de glazen bol van de tovenaar. 

De middelste broer reisde naar het oosten. Op een dag zag hij een oude 

tapijthandelaar. Voor hem lag een stapel gekleurde tapijten. Toen de broer goed 

keek, zag hij dat het onderste tapijt een beetje bewoog! De handelaar boog zich naar 

hem toe en fluisterde: ‘dit is een vliegend tapijt. Als je het koopt, kun je overal naar 

toe reizen, zo snel als je maar wilt’. ‘Dat is echt heel bijzonder’, dacht de middelste 

broer. ‘Ik weet zeker dat mijn broers zoiets nooit zullen vinden’. En hij kocht het 

vliegende tapijt van de oude handelaar. 

De jongste broer ging naar het zuiden. Op een open 

plek middenin een dicht bos ontdekte hij een 

bijzondere boom met prachtige oranjerode bloemen. 

Toen hij dichterbij kwam, zag hij een granaatappel 

tussen de bloemen. ‘Vreemd’, dacht de broer. ‘Zoveel 

bloemen, en maar één vrucht’. Toen hij de 

granaatappel wilde plukken, viel die vanzelf in zijn 

hand. Meteen daarna was de hele boom verdwenen. 

‘Het kan niet anders, of dit is een tovergranaatappel. 

Ik ben benieuwd, wat ik er allemaal mee kan doen. Ik 

weet zeker, dat mijn broers zoiets bijzonders nooit 

zullen vinden’. 

Na tien jaar ontmoetten de broers elkaar weer. Ze vertelden over hun belevenissen 

en lieten zien wat voor bijzonders ze hadden meegebracht. De oudste broer zei: ‘ik 

heb een glazen bol meegebracht. Ik zal er in kijken en jullie vertellen wat ik zie’. 

Gespannen wachtten de broers af. ‘Ik zie een prinses’, zei de oudste broer. Ze woont 

in een ver land en is heel erg ziek’. ‘We moeten haar helpen!’ riep de middelste 

broer. ‘Vlug, kom allemaal op mijn tapijt staan, dan vliegen we meteen naar haar 

toe!’ Binnen een minuut waren de drie broers al aangekomen bij het paleis waar de 

zieke prinses woonde. 

Daar was alles in rep en roer. De koning liep handenwringend rond. ‘Wat moet ik 

doen? Mijn lieve dochter wordt met de dag zieker. Ik heb alle artsen in het land 

geraadpleegd, maar niemand wat ze mankeert’. ‘De koning is echt wanhopig’, 

fluisterde een bediende tegen de drie broers. ‘Wie er voor zorgt dat de prinses beter 

wordt, mag met haar trouwen en krijgt de helft van het koninkrijk’. 
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Ineens hoorde de jongste broer zachtjes: ‘granaatappel’. 

Niemand anders leek het gehoord te hebben. Hij ging naar de 

koning toe en zei: ‘mogen wij proberen of we de prinses kunnen 

genezen?’. De koning liet meteen de drie broers naar de 

slaapkamer van de prinses brengen.  

De jongste broer ging op de rand van het bed zitten en sneed de 

granaatappel open. Hij haalde er een paar pitjes uit en gaf die 

aan de prinses. Bij ieder granaatappelpitje dat ze at, knapte de 

prinses ietsje meer op. Ze kreeg weer kleur op haar wangen, ging 

rechtop zitten en was al gauw weer helemaal beter. 

 

De koning was dolgelukkig. Hij omhelsde de prinses en zei tegen de drie broers: 

‘degene die mijn dochter heeft genezen, mag met haar trouwen!’. 

‘Dat ben ik!’, zei de oudste broer. Want als ik niet in mijn glazen bol had gekeken, 

hadden we nooit geweten dat de prinses ziek was’. ‘Nee lieve broer, zonder mijn tapijt 

waren we nooit op tijd bij de prinses geweest. Ik ben degene die met haar gaat 

trouwen!’. De jongste broer zei: ‘maar ze is genezen door mijn granaatappel’.  

De koning vroeg raad aan zijn dochter. ‘Met wie van de drie broers wil je trouwen?’. De 

prinses zei: ‘ik wil ze eerst een vraag stellen, daarna zal ik beslissen’. Ze keek de oudste 

broer aan en zei: ‘is er iets veranderd aan de glazen bol ?’ ‘Nee, ik kan nog steeds zien 

wat er overal in de wereld gebeurt’. De prinses vroeg aan de middelste broer: ‘is er iets 

anders aan je tapijt?’. ‘Nee, het is nog steeds vliegensvlug’.  

Daarna stelde ze dezelfde vraag aan de jongste broer. ‘Ja, de granaatappel is niet meer 

heel. Want ik heb hem open gesneden om jou te redden’. ‘Dan ben jij degene met wie 

ik wil trouwen’, zei de prinses. ‘Want jij hebt het meeste voor me gedaan. Je hebt me 

als enige iets gegeven, dat van jezelf was’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Waarom viel de keuze van de prinses op de jongste broer? 
 

_________________________________________________________________________________ 

 


